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Tóm tắt: Quan niệm Trời đất và con người hài hòa của người Trung Quốc có lịch sử lâu đời và 
được biểu hiện rất phong phú trong triết học, văn học, hội họa và kiến trúc. Quan niệm này đã giúp 
cho người Trung Quốc hình thành ý thức và cách hành xử đúng đắn với thiên nhiên, từ đó giúp 
cho đất nước Trung Quốc bảo tồn được hệ tự nhiên phong phú.   

Từ khóa: Quan niệm trời đất và con người hài hòa, văn hóa Trung Hoa.  

1. Đặt vấn đề∗∗∗∗ 

Trung Quốc là một trong những quốc gia có 
nhiều điểm tham quan du lịch sinh thái đẹp thu 
hút được một lượng khách du lịch khổng lồ trên 
thế giới. Thành tựu này của Trung Quốc có sự 
đóng góp không nhỏ của văn hóa, trong đó nổi 
bật là vai trò của quan niệm đối với thiên nhiên 
của người Trung Quốc. Bài viết bước đầu tìm 
hiểu quan niệm này với mong muốn góp phần 
lý giải ý thức bảo vệ thiên nhiên cũng như 
những thành tựu trong bảo vệ thiên nhiên của 
người Trung Quốc. 

_______ 
∗

 ĐT.: 84-912093346 
  Email: ngocanh2us@yahoo.com 

2. Nguồn gốc và quá trình hình thành quan 
niệm trời đất và con người hài hòa 

Quan niệm Trời đất và con người hài hòa, 
thực chất là quan niệm con người đối xử thân 
thiện và hài hòa với thiên nhiên, từ đó đảm bảo 
sự tồn tại và phát triển bền vững cho cả hai. 

 Quan niệm Trời đất và con người hài hòa 
có nguồn gốc từ nền sản xuất nông nghiệp và 
đánh bắt và là kết quả của quá trình nhận thức 
về giới tự nhiên của người Trung Quốc. Người 
Trung Quốc nguyên thủy sống dựa vào thực 
phẩm có sẵn trong thiên nhiên, vì vậy mà hình 
thành tư tưởng sùng bái thiên nhiên, cho rằng 
thiên nhiên là vị thần có sức mạnh vô tận. Khi 
khoa học kỹ thuật đã đạt đến một trình độ nhất 
định, người Trung Quốc cổ đại ý thức được 
rằng thiên nhiên không phải là thần thánh mà 
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tồn tại theo quy luật tự nhiên “thiên nhiên vận 
hành theo quy luật của thiên nhiên, chứ không 
vì vua Nghiêu anh minh mà tồn tại, cũng không 
vì vua Kiệt tàn bạo mà diệt vong.” [1]. Họ hiểu 
rằng thiên nhiên không chỉ cung cấp nguồn 
sống vật chất mà cả nguồn sống tinh thần cho 
con người, và thiên nhiên không phải là vô hạn, 
vì vậy cần phải đối xử thân thiện hài hòa với 
thiên nhiên, để đảm bảo sự tồn tại bền vững của 
cả con người và thiên nhiên. Đây là lý do hình 
thành quan niệm Trời đất và con người hài hòa 
của người Trung Quốc. Quan niệm này được 
thể hiện trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, 
trong đó nổi bật là bốn lĩnh vực gồm triết học, 
văn học, kiến trúc và hội họa. 

3. Biểu hiện của quan niệm trời đất và con 
người hài hòa 

3.1. Quan niệm Trời đất và con người hài hòa 

trong triết học 

Trong các trường phái triết học cổ đại của 
Trung Quốc có hai trường phái ảnh hưởng sâu 
sắc nhất, phản ánh rõ nét nhất tư duy của người 
Trung Quốc là Nho gia và Đạo gia. Một trong 
những điểm chung của hai trường phái này là cả 
hai đều chủ trương sống hòa thuận với thiên 
nhiên. Lão Tử, người sáng lập ra trường phái 
triết học Đạo gia cho rằng vạn vật cùng một 
nguồn gốc, cùng một mẹ sinh ra: “Thiên hạ vạn 
vật sinh ra từ ‘có’”[2]. Kế thừa tư tưởng của 
Lão Tử, Trang Tử đã hệ thống hóa mối quan hệ 
hài hòa này, ông cho rằng “từ ngọn cỏ và mối 
mọt, người con gái xấu xí và người con gái đẹp 
như Tây Thi, cho đến muôn vàn sự vật thần kỳ 
cổ quái, từ góc độ ‘Đạo’, đều bình đẳng như 
nhau”[3], hay “thiên địa cùng ta sinh tồn, vạn 
vật với ta cùng một thể”[3]. Có thể thấy tư 
tưởng Đạo gia cho rằng con người và thiên 
nhiên là cùng một mẹ sinh ra, bình đẳng với 

nhau nên cần đối xử thân thiện và chung sống 
chan hòa với nhau.  

Nho gia cũng có chung quan niệm với Đạo 
gia, cho rằng con người và trời đất cần phải 
sống hài hòa với nhau. Khổng Tử nói: “Vạn vật 
trên thế gian cùng nhau phát triển, cùng nhau 
sinh sôi, không xâm hại lẫn nhau”[4]. Mạnh Tử 
phát huy tinh thần của Khổng Tử cho rằng con 
người cần phải yêu quý vạn vật “người quân tử 
yêu thương người thân của mình, vì vậy mà đối 
xử nhân đức với bách tính; đối xử nhân đức với 
bách tính vì vậy mà yêu quý vạn vật.”[4]. 

Đạo gia và Nho gia tuy đều chủ trương con 
người và trời đất hài hòa nhưng lại xuất phát từ 
những quan niệm triết học khác nhau. Tư tưởng 
con người và trời đất hài hòa của Đạo gia xuất 
phát từ việc cho rằng vạn vật cùng một thể, 
thậm chí coi thiên nhiên là biểu tượng của thanh 
cao. Trong mắt các nhà triết học Đạo gia thì con 
người và trời đất bình đẳng với nhau, không có 
ai là chủ nhân, và cũng không có ai là nô lệ, tất 
cả cùng một nguồn gốc, cùng bản chất. Tư 
tưởng này ảnh hưởng và thể hiện rõ nét trong 
cuộc sống tu hành của các Đạo sỹ. Trường phái 
tôn giáo Đạo giáo được hình thành vào thời 
Đông Hán (Năm 25-220 sau CN), tôn sùng Lão 
Tử làm ông tổ, lấy tư tưởng triết học của Đạo 
gia làm nền tảng, vì vậy mà các Đạo sỹ thường 
thích sống và tu luyện ở những nơi thiên nhiên 
hoang sơ, thâm sơn cùng cốc, để được hòa mình 
vào thiên nhiên, sống một cuộc sống thanh 
bình, tự do, thoát khỏi cuộc sống trần thế ô trọc. 
Họ chỉ đạt được cảnh giới tu luyện cao nhất khi 
bản thân họ hòa vào thiên nhiên, cùng thiên 
nhiên tạo thành một thể thống nhất. Trong lịch 
sử phát triển, Đạo giáo đã có những lúc phát 
triển lớn mạnh, ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp 
xã hội Trung Quốc. Đây là một trong những lý 
do hình thành quan niệm Trời đất và con người 

hài hòa của người Trung Quốc. Quan niệm này 
xuất phát từ nhu cầu tinh thần. 
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Quan niệm con người và trời đất hài hòa 
của Nho gia lại xuất phát từ nhu cầu thực tế 
cuộc sống hàng ngày của con người, đó là “sử 
dụng hiệu quả tự nhiên để làm cho nhân dân 
sung túc.”[4]. Thiên nhiên nuôi sống con người, 
vì vậy con người không thể ngược đãi thiên 
nhiên, mà phải tôn trọng, yêu quý, bảo vệ và coi 
thiên nhiên như người bạn thân. Không giống 
các Đạo sỹ, các Nho sỹ là những nhà triết học, 
nhìn cuộc sống bằng con mắt thực dụng, vì vậy 
họ nhận ra rằng thiên nhiên chính là nguồn sống 
của con người. Theo quan điểm của Nho gia thì 
sống chan hòa với thiên nhiên là tôn trọng và sử 
dụng có hiệu quả để phục vụ tốt cho cuộc sống 
con người, đảm bảo và thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của thiên nhiên. Vì vậy Nho gia chủ 
trương “cây cối cần phải chọn lúc thích hợp đốn 
hạ, động vật phải chọn thời điểm thích hợp 
đánh bắt. ‘Khổng Tử từng nói ngay cả cây cối 
hay con vật, nếu đốn hạ, đánh bắt không đúng 
lúc cũng là bất hiếu.’”[5]. Trong câu nói này, 
Khổng Tử không dùng “bất nhân” mà dùng “bất 
hiếu” là vì ông cho rằng thiên nhiên nuôi sống 
con người. Xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa, 
Khổng Tử răn dạy “câu cá không dùng lưới, 
không bắn chim quay về tổ”[4] vì nếu dùng lưới 
cá sẽ cạn kiệt, nếu bắn chim quay về tổ không 
những tan đàn sẻ nghé, mà loài chim không thể 
sinh sản được và cũng sẽ dẫn đến cạn kiệt. Đây 
cũng là một trong những lý do quan trọng hình 
thành quan niệm Trời đất và con người hài hòa 
của người Trung Quốc. Quan niệm này xuất 
phát từ nhu cầu vật chất. 

Do Nho gia có ảnh hưởng đối với xã hội 
Trung Quốc lớn hơn Đạo gia, vì vậy nếu xét từ 
góc độ triết học thì quan niệm Trời đất và con 

người hài hòa của người Trung Quốc chịu ảnh 
hưởng của Nho gia nhiều hơn, nghĩa là nhu cầu 
vật chất sẽ chi phối quan niệm này. Điều này 
phù hợp với lối tư duy thực dụng và điều kiện 
sống của người Trung Quốc.  

3.2. Quan niệm trời đất và con người hài hòa 

trong văn học 

Trong văn học, quan niệm Trời đất và con 

người hài hòa được thể hiện rõ nét nhất là trong 
thơ ca mà biểu hiện cụ thể nhất là sự ra đời của 
dòng thơ về thiên nhiên: thơ Điền viên Sơn 
thủy. Trong kho tàng thơ ca Trung Quốc có rất 
nhiều tác giả và tác phẩm viết về chủ đề sơn 
thủy điền viên. Thơ Điền viên Sơn thủy không 
chỉ dừng lại ở quan niệm thiên nhiên và con 
người hài hòa, mà còn là sự yêu thương gắn bó 
giữa con người và thiên nhiên. Thể thơ này xuất 
hiện vào thời Đông Tấn (năm 317-420 sau CN) 
do nhà thơ Đào Uyên Minh (năm 365-427) sáng 
lập. Đào Uyên Minh từng học và chịu ảnh 
hưởng của cả hai trường phái triết học là Nho 
gia và Đạo gia. Sau 13 năm làm quan, với tâm 
trạng chán ghét cuộc sống quan trường, ông đã 
quyết định từ quan về quê để vui với cuộc sống 
điền viên, làm bạn với thiên nhiên. Nguyên 
nhân trở về quê vui với cuộc sống điền viên của 
Đào Uyên Minh ngoài mong muốn tìm được 
niềm vui thực sự trong cuộc sống, tránh xa cuộc 
sống quan trường ô trọc, còn là tình yêu và sự 
gắn bó của ông với thiên nhiên, có thể thấy ông 
đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết học Đạo 
gia. Sau khi về quê, ông sáng tác rất nhiều bài 
thơ miêu tả cuộc sống điền viên, trong đó nổi 
bật là chùm thơ 5 bài “Về sống ở quê” 
(归园田居), với những câu thơ như: “Từ nhỏ 
lòng chưa vương bụi trần, bản tính vốn yêu 
thích núi non” (bài 1), hay “Rời xa sông núi hồ 
đầm đã lâu, nay thỏa sức vui chơi cùng núi 
rừng” (bài 4).  

Cuối thời Đông Tấn còn xuất hiện một nhà 
thơ yêu thiên nhiên nữa là Tạ Linh Vận (năm 
385 - 433). Ông là “nhà thơ đầu tiên khai sáng 
ra dòng thơ Sơn thủy.”[6]. Giống như Đào 
Uyên Minh, Tạ Linh Vận cũng chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng triết học Đạo gia. “Ông luôn có ý 
thức tìm kiếm sự giải thoát trong sơn thủy, 
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thường dẫn theo rất nhiều gia bộc vượt sông 
núi, tìm kiếm thanh tĩnh, thưởng ngoạn phong 
cảnh đẹp, say sưa cùng núi xanh non biếc của 
vùng Triết Đông quên cả về.”[7] Thơ của ông 
chan chứa tình yêu thiên nhiên như “Non xanh 
nước biếc say lòng người, du tử mải mê quên cả 
về.” (“Thạch bích tinh xá hoàn hồ trung tác”), 
“Ngoại ô trời rộng bãi cát phẳng lặng, bầu trời 
cao vút trăng thu trong sáng.” (“Sở khứ quận”).  

“Đào Uyên Minh sáng lập ra thể thơ Điền 
viên, mở ra một thế giới mới cho thơ ca cổ đại. 
Từ ông trở đi, thơ Điền viên không ngừng phát 
triển, đến nhà Đường thì hình thành trường phái 
thơ Điền viên Sơn thủy. Từ nhà Tống trở đi, số 
lượng nhà thơ viết về chủ đề điền viên nhiều 
không kể xiết.” [6] và “Dòng thơ Sơn thủy là 
niềm tự hào của thi đàn cổ đại Trung Quốc, số 
lượng, địa vị và ảnh hưởng xứng đáng đứng đầu 
văn học cổ đại.” [7] là những minh chứng rõ nét 
cho quan điểm trời đất và con người hài hòa của 
người Trung Quốc.  

Do tác giả của dòng thơ Sơn thủy Điền viên 
phần nhiều chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết 
học Đạo gia, nên các bài thơ do họ sáng tác ý 
thơ thường thanh cao, thoát tục. Trong những 
bài thơ này, chúng ta rất ít khi nhìn thấy bóng 
dáng con người, chẳng hạn như Đào Uyên 
Minh viết thơ Điền viên, nhưng đó là mảnh 
vườn ở vùng núi hoang sơ không bóng người; 
Tạ Linh Vận viết thơ sơn thủy thì vượt núi băng 
sông đi tìm cái đẹp thoát tục ở những nơi thâm 
sơn cùng cốc. Vì vậy, dòng thơ Sơn thủy Điền 
viên của Trung Quốc thường mang lại cho 
người đọc cảm giác đẹp, thanh cao nhưng 
không gần gũi. 

Quan niệm Trời đất và con người hài hài 

của người Trung Quốc trong văn học chủ yếu 
xuất phát từ nhu cầu tinh thần. Nguyên nhân 
chủ yếu là do các nhà thơ, nhà văn khi sáng tác 
các tác phẩm về thiên nhiên họ thường xuất 
phát từ nhu cầu tinh thần và không ít trong số 

họ chịu ảnh hưởng của quan niệm về thiên 
nhiên của Đạo gia và Đạo giáo. 

3.3. Quan niệm trời đất và con người hài hòa 

trong kiến trúc 

Quan niệm Trời đất và con người hài hòa 
cũng được thể hiện rất rõ nét trong kiến trúc của 
người Trung Quốc. “Bất luận là bố cục của 
công trình kiến trúc hay là các bộ phận cấu 
thành công trình kiến trúc đều là cùng thiên 
nhiên chung sống chứ không phải là ai chinh 
phục ai.”[8]. Họa tiết trang trí trong các công 
trình kiến trúc thường là vẽ hình các loài hoa, 
phong cảnh, hoặc động vật, thể hiện sự gần gũi 
gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Vật liệu 
dùng trong các công trình kiến trúc cũng 
thường có nguồn gốc từ thiên nhiên, vừa dễ 
kiếm lại có lợi cho sức khỏe. Các công trình 
thường được thiết kế có nhiều cửa sổ, mái vòm 
để giúp cho con người và thiên nhiên gần gũi 
với nhau và “thông qua những cửa sổ chạm 
khắc để giao lưu và kết nối với thế giới tự nhiên 
bên ngoài….có thể mang cả vũ trụ vào nhà. 
”[9]. Sự gắn bó gần gũi giữa con người và thiên 
nhiên trong kiến trúc đã đi vào thơ ca như 
“Nghìn thu núi tuyết soi song cửa, bến đậu 
thuyền ngô vạn dặm bày.” (Đỗ Phủ - Tuyệt cú), 
“Cánh song kề bóng trăng ngàn, Ngân hà ngang 
với lan can cửa ngoài.” (Thẩm Thuyên Kỳ - Dạ 

túc thất bàn lĩnh) hay “trên xà mây bay lượn, 
song cửa gió nhẹ đưa.” (Quách Bộc).  

Phối cảnh cho công trình kiến trúc thể hiện 
rõ nét nhất mối quan hệ gần gũi thân thiện giữa 
con người với thiên nhiên. Các công trình kiến 
trúc truyền thống của Trung Quốc không thể 
thiếu sơn thủy, thông thường là tựa lưng vào 
núi, ngoảnh mặt ra sông. Tuy nhiên “sự thống 
nhất giữa con người và thiên nhiên của Trung 
Quốc cổ đại được thể hiện rõ nét nhất trong 
kiến trúc là kiến trúc lâm viên.” [8]. Trong các 
lâm viên không chỉ có các loại cây cối hoa cỏ, 
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mà còn có cả núi non gò đồi, sông hồ, chim 
muông……là mô hình thu nhỏ của giới tự 
nhiên. Cố Cung được xem là một trong những 
biểu tượng kiến trúc truyền thống Trung Quốc. 
Bên ngoài được bao bọc bởi sông, bên trong có 
những khoảnh sân rất rộng là nơi người và trời 
đất giao hòa, ngoài ra còn có rất nhiều điện, 
đình,…với thiết kế thông thoáng, nhiều cửa 
thông với không gian bên ngoài, giúp gắn kết 
trong ngoài, con người và thiên nhiên. Di Hòa 
Viên cũng là một trong những biểu tượng kiến 
trúc truyền thống Trung Quốc. Di Hòa Viên là 
công trình lấy thiên nhiên làm chủ đạo, khi vào 
đây, con người như có cảm giác lạc vào thế giới 
của tự nhiên với những hành lang, mái đình lọt 
thỏm giữa các quả núi hồ nước với vô số cây 
xanh tỏa bóng mát. 

Kiến trúc thể hiện đầy đủ nhất quan niệm 
Trời đất và con người hài hòa của người Trung 
Quốc. Nó vừa phản ánh nhu cầu vật chất, vừa 
phản ánh nhu cầu tinh thần và cả nhu cầu tín 
ngưỡng. Phối cảnh cho công trình kiến trúc này 
vừa có lợi cho sức khỏe, vừa tạo nên cảm giác 
thoải mái thư giãn về tinh thần. Đây là giá trị 
đích thực của mối quan hệ hài hòa giữa con 
người và trời đất trong kiến trúc. 

3.4. Quan niệm trời đất và con người hài hòa 

trong hội họa 

Trong hội họa, mối quan hệ hài hòa thân 
thiện giữa con người với thiên nhiên được thể 
hiện qua các dòng tranh vẽ núi sông (sơn thủy), 
động vật, thực vật. Thời kỳ nào cũng có những 
danh họa xuất chúng như danh họa Tào Bất 
Hưng nước Ngô thời Tam Quốc với tài vẽ động 
vật (Hổ, Ngựa, Rồng); Cố Khải Chi thời Đông 
Tấn nổi tiếng vẽ các loại thú và phong cảnh; 
thời Đường có Vương Duy, Lý Tư Huấn nổi 
tiếng với tranh sơn thủy, Tiết Tắc nổi tiếng vẽ 
Hạc, Biến Loan nổi tiếng vẽ hoa và chim; thời 
Tống có tam đại danh họa tranh sơn thủy là 

Đổng Nguyên, Lý Thành và Phạm Khoan; thời 
Nguyên có tứ đại danh họa sơn thủy là Triệu 
Mạnh Phủ, Ngô Trấn, Hoàng Công Vọng và 
Vương Mông; thời Nguyên có tứ đại danh họa 
sơn thủy là Thẩm Chu, Văn Chinh Minh, 
Đường Dần và Cừu Anh; thời Thanh có “tứ 
Vương” tranh sơn thủy là Vương Thời Mẫn, 
Vương Giám, Vương Huy và Vương Nguyên 
Kỳ; thời cận đại có Tề Bạch Thạch nổi tiếng vẽ 
Tôm, Cua, Hoàng Tân Hồng nổi tiếng với tranh 
sơn thủy, thời hiện đại có Từ Bi Hồng nổi tiếng 
vẽ Ngựa, Trương Đại Thiên nổi tiếng với tranh 
sơn thủy…. 

Quan niệm Trời đất và con người hài hòa 

của người Trung Quốc trong hội họa xuất phát 
từ nhu cầu tinh thần. Trong hội họa quan niệm 
Trời đất và con người hài hòa không chỉ dừng 
lại ở sự hài hòa mà còn có cả sự sùng bái. Các 
danh họa do yêu quý, thậm chí sùng bái, nên 
thường cầu toàn. Họ không tiếc công sức, thời 
gian để vẽ cho được những tác phẩm như ý. 
Các bức họa do các danh họa này vẽ không chỉ 
là đẹp, mà còn toát lên tình yêu, sự thấu hiểu và 
cả sự sùng bái thiên nhiên. Giá trị của những 
bức họa này không chỉ dừng ở lại việc mang 
đến cho người xem cảm giác thích thú trước cái 
đẹp, mà còn truyền cho người xem tình yêu của 
tác giả với thiên nhiên, từ đó khơi dậy lòng yêu 
thiên của con người. 

4. Kết luận 

Quan niệm Trời đất và con người hài hòa 
của người Trung Quốc dù xuất phát từ nhu cầu 
tinh thần, hay xuất phát từ nhu cầu vật chất, 
thậm chí là từ nhu cầu tín ngưỡng, thì đều khơi 
dậy trong mỗi con người lòng yêu thiên nhiên 
và ý thức bảo vệ thiên nhiên, cũng chính là yêu 
quý và bảo vệ môi trường sống để đảm bảo cho 
sự phát triển bền vững cho loài người. Ý thức 
được tầm quan trọng của mối quan hệ hài hòa 
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này, trong các kỳ đại hội Đảng Cộng sản Trung 
Quốc gần đây, các nhà lãnh đạo cao nhất của 
Trung Quốc đã đề cập đến mối quan hệ này. 
Đặng Tiểu Bình cho rằng cần đẩy nhanh phát 
triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, Giang 
Trạch Dân đưa ra quan điểm đẩy mạnh điều tiết 
và hài hòa mối quan hệ giữa con người với 
thiên nhiên; Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh thúc 
đẩy mối quan hệ hài hòa phát triển giữa con 
người với thiên nhiên [10]. Đại hội 18 của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc cũng chỉ ra “cần thúc đẩy 
hình thành cục diện xây dựng hiện đại hóa mới về 
con người và tự nhiên hài hòa phát triển.” [11] 
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